
  

Vergelding versus verzoening
Deel 1. De persoonlijke levenssfeer

Verontschuldigd voor vandaag:  
 Frie, Brigitte, Detty Verreydt, Kris Vertonghen, Greet Vankersschaever

 Guido Vos, Christine Dupont, Andrea Baele, Els en Dani, Lieve Delbeke 

 Lut en Joost 

 Lut Saelens, Johan Denayer, Rika Vankersschaever 

Verloop van de namiddag:

 14:00u Onthaal met koffie

 14:30u Film 'In a better world'

 16:30u Pauze

 17:00u Reflectie en gedachtenwisseling

 18:15u Pauze

 18:30u Broodmaaltijd

 12:00u Einde



  

Vergelding versus verzoening
Reflectie en gesprek

1. De film

 Er komen nogal wat personages en andere 'actoren' voor:

 In Afrika:
Anton (de arts), verplegend personeel, de militieleid Big Man, de militieleden,      

       het volk (de slachtoffers)
 In Denemarken:

 Anton (de vader en partner), Marianne, Elias en zijn broertje Morton, Christian    
       en zijn vader Claus, de garagist Lars, de schooldirectie, Sofus en de andere       
       'pesters', de schooldirectie, ...

 
 En heel wat 'conflictsituaties' waar een keuze kan gemaakt worden          
 tussen vergelding (wraak nemen onder een of andere vorm) of                 
 vergeving (en verder verzoening).

 Welke situatie, passage in de film heeft ons het meest getroffen?



  

Vergelding versus verzoening
Reflectie en gesprek

Over conflicten in onze eigen nabije omgeving:

 Hoe gaan/gingen we daar zelf mee om?

 Het gaat niet alleen over de twee uitersten:

 Vergelding

 Verzoening

 Er zijn vele tussenliggende niveaus en andere aspecten:

 Geen wraak nemen op de andere is nog iets anders dan zich met elkaar verzoenen.

 Hoe omgaan met onrecht dat je aangedaan wordt

 Vergeven, niet vergeten

 Schuld en schulderkenning

 Onmacht, wel willen maar niet kunnen

 ….
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